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Wie is de bruid? 

Heel kort door de bocht…
In het NT staat nergens direct dat de gemeente de bruid is.
Het OT laat zien dat God (Het Woord=Jezus) Israel als vrouw heeft genomen.
Salomo zondigt waarna Israel wordt opgedeeld in twee koninkrijken.
Het Noordelijk Koninkrijk zondigt zo erg dat God hen een scheidbrief geeft.
Het Koninkrijk Juda blijft gehuwd met God tot de dood van de Man.
Na Jezus’ wederkomst zal Hij alle (ongelovige) Joden en Israëlieten bij elkaar brengen in 
het land Israel.
Op de Grote verzoendag zal Hij (Hoofd en lichaam) zich met Zijn volk verzoenen. Hen Zijn 
Geest geven en met hen huwen. Hosea 2 en Jesaja 62.

Nu het hele verhaal inclusief de details.


Johannes de Doper zegt “Wie de bruid heeft is de Bruidegom”. Joh. 3:29.
Johannes wist dus wie de bruid en de Bruidegom zijn.
Hij had alleen maar het OT.

Wat wij, gelovigen, weten, hebben we geleerd uit het NT.
Staat daar wie de bruid is? 
Alleen in Openbaring staat wie de bruid is. Het Nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen van 
God op de nieuwe aarde. Opb 21:2; 9-10.
Er staat niet bij wie de bruid is.
Een belangrijk punt is wel dat die bruid, de vrouw van het Lam “het Nieuwe Jeruzalem” 
genoemd wordt. Het ‘oude’ Jeruzalem is toch de hoofdstad van Israel?

Veelal wordt aangehaald dat Efeze 5 laat zien dat de gemeente de bruid is.
Maar het staat er niet.
Paulus geeft voorbeelden. “23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus 
Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.”
“25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft”
“28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen.”
“32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.”

Het gaat om Christus en de gemeente, die zijn lichaam is.
Geen toekomstige bruid. De voorbeelden gaan over reeds getrouwde mannen en 
vrouwen.
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Het tweede gedeelte staat in 2 Kor 11:1-2
“1 Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid; ja, verdraag mij toch!
2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven 
aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.” HSV

Paulus begint te zeggen dat het dwaasheid is wat hij nu gaat zeggen, niet echt een 
aanmoediging om meer te halen uit het volgende vers dan er staat.
De woorden ‘ten huwelijk gegeven’ zijn een idee van de vertaler. Het Griekse woord is 
‘harmozo’. Harmoniseren.
In het vorige hoofdstuk zegt Paulus: “wordt mijn navolgers”. 2 Kor 10:16.
Hij ziet zichzelf als vader. 2 Kor 10:15.
Uit de context blijkt dat Paulus zich afzet tegen anderen die dingen leren die niet 
overeenkomen met Paulus’ leer.
Hij zegt wordt mijn navolgers, ik harmoniseer jullie met mijzelf, doe zoals ik doe.

In ieder geval is Paulus niet de ambtenaar van de burgerlijke stand die een bruid verbindt 
aan de bruidegom. 
Ook in deze teksten staat niet dat de gemeente de bruid is.

Het is toch wel gek dat er nergens in het NT staat dat de gemeente de bruid is.
Er staat wel duidelijk omschreven wat de gemeente wel is: Het Lichaam van Jezus!
De gelovigen zijn één met Jezus. Hij is het Hoofd, wij zijn Zijn lichaam. Eén geheel.

Johannes de Doper wist wel wie de bruid en de Bruidegom zijn.
Hij had alleen maar het OT.
Het antwoord zal daar dus te vinden zijn.

Eerst een kort overzicht van de verhaallijn.
 

Waarom? 

Omdat alles altijd in elkaar grijpt in de bijbel.
Als we het over de bruid willen hebben, dan moeten we de achtergrond weten, de 
Context.
De meeste mensen, die zich willen verdiepen in wat de bijbel zegt over de bruid, kennen 
die achtergrond, maar, nogmaals, voor de context is het, denk ik, goed, om hier doorheen 
te gaan.

Het begint met Abraham.
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God gaf Abraham beloften.

1. God sloot een verbond met Abraham dat hij uit Abraham een groot volk zou maken. 
Genesis 12:2-3, en Genesis 17:1-5. 

2. Ook werd Abraham het land Israel beloofd. Genesis 12:7  

3. Daarnaast werd Abraham een geestelijke belofte gegeven. Genesis 22:18. 
De beloften gingen over op Izak en Jacob. 

Jacob kreeg van God een nieuwe naam. Hij werd Israel genoemd en had twaalf zonen, de 
stamvaders van het volk Israel.
Na een tijd in Egypte, werden ze uitgeleid door God waarbij Hij Mozes daarvoor gebruikte.
In de woestijn sloot God een verbond met hen. Straks kom ik daar nog op terug.

Eenmaal in het land Israel werden ze bestuurd door Richters, daarna door Koningen.
De derde koning, Salomo, zondigde zo erg aan het eind van zijn leven dat God 10 
stammen van onder zijn heerschappij zou ‘losscheuren’. 1 Koningen 11:1-13 en 26-36.
Die 10 stammen werden het Noordelijk koninkrijk Israel, ook wel Efraïm genoemd of 
Samaria.
Het Zuidelijk koninkrijk bestond toen nog maar uit 2 stammen, Juda en Benjamin. 
Het koninkrijk Juda. 
De inwoners werden Joden genoemd.
Joden zijn dus twee-twaalfde deel van het totale volk Israel.

De tienstammen bleven overspel plegen met andere goden. 
God gaf hun een echtscheidingsbrief. Daar kom ik straks ook nog op terug. 
Ze werden uiteindelijk door Assyrië in ballingschap weggevoerd.
Vanaf toen waren er dus, in principe, alleen Joden in het land Israel. 
Ook zij werden in Ballingschap weggevoerd maar mochten na 70 jaar weer terug.

Tijdens Jezus’ leven waren de Joden in het land Israel, Jezus was zelf een Jood.

Die Joden geloofden voor het merendeel niet in de Messias.
Een klein aantal kwam wel tot geloof in Jezus.
Na Jezus’ dood en opstanding werd de boodschap van, en over, Jezus ook aan de 
heidenen gepredikt. Al die gelovigen, uit de Joden en de heidenen, werden de gemeente, 
het Lichaam van Jezus.

Er waren toen eigenlijk drie hoofdgroepen van mensen (stervelingen) in de wereld:
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Welke groepen van mensen waren er? 
 
1. Gelovige Joden (Israëlieten) en gelovige heidenen, samen vormen ze de gemeente.
2. Ongelovige Israëlieten, maar nog steeds Gods volk.
3. Ongelovige heidenen.

Allemaal gewone stervelingen.

Wat is het verschil tussen de gelovigen en ongelovigen?

Gelovigen hebben de Geest van God en daardoor eeuwig leven.
Gelovigen zijn Geestelijk.
Ongelovigen zijn ongeestelijk, dus geen relatie met God.

Die drie groepen bestaan nu nog steeds, maar dat gaat veranderen als Jezus terugkomt.

Wat gaat er dan veranderen?
Wat gaat er gebeuren met de gelovigen? Als Jezus komt. 

Wij gaan Jezus tegemoet in de lucht met een veranderd geestelijk lichaam en zullen voor 
altijd bij Hem zijn. Met een hemels lichaam. Onsterfelijk.

Wat gaat er gebeuren met de twee overgebleven groepen, de ongelovigen 
Joden en de ongelovige heidenen?

Die blijven op de aarde.
Wie blijven er over?
Makkelijk om te zeggen: de rest, maar het is belangrijk om onderscheid te 
maken.

Twee groepen:

1. Joden + de nakomelingen van de 10 stammen, samen Israel. Allen ongelovig

2. Heidenen, ongelovig


Dit is belangrijk om goed te zien, want God had nog steeds een plan met Zijn volk Israel.

Even wat terug in de tijd.
God sloot een verbond met Israel in de woestijn bij de berg Sinaï. Dit verbond heeft alle 
kenmerken van een huwelijk.
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Ezechiel laat ons een mooi beeld zien van het begin van de relatie van God met Israel, en 
hoe het uiteindelijk slecht afloopt.

Ezechiel 16
Een lang hoofdstuk. Laten we een paar kernverzen lezen.

4-8
“4 Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet 
afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout 
ingewreven, en al helemaal niet in doeken gewikkeld.
5 Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd 
weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd.
6 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u trappelend in uw bloed en Ik zei tegen u in uw bloed: 
Leef! Ja, Ik zei tegen u in uw bloed: Leef! 
7 Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd 
groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar 
u was naakt en bloot.
8 Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. 
Zo spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. 
Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere HEERE, en 
zo werd u van Mij.”

“14 Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die 
was volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.
15 Maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw 
hoererijen uitgestort over ieder die voorbijtrok, uw schoonheid was voor hem!”

“23 Na al uw kwaad gebeurde het – wee, wee u! spreekt de Heere HEERE –
24 dat u voor uzelf een verhoging bouwde en voor uzelf op elk plein een hoogte maakte.”

“32 U, vrouw die overspel pleegt, neemt in plaats van haar eigen man vreemde mannen!”

“35 Daarom, hoer, hoor het woord van de HEERE!”

“38 Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen 
die bloed vergieten.”

“42 Zo zal Ik Mijn grimmigheid op u doen rusten en Mijn na-ijver zal van u wijken. Dan zal 
Ik tot rust komen en niet meer toornig zijn.”
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“59 Want zo zegt de Heere HEERE: Ik zal met u doen zoals u gedaan hebt: u hebt de eed 
veracht door het verbond te verbreken.
60 Toch zal Ík denken aan Mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u 
een eeuwig verbond maken.”

“62 Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben,
63 opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer opendoet vanwege uw smaad, 
wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere 
HEERE.”

God zag Israel, Hij zag hoe het groeide en mooi werd. 
Toen spreidde Hij zijn vleugel over haar uit. 
God ging een verbond met Israel aan. Zo werd zij van Hem.

Israel werd dus Gods vrouw!

Eenmaal in het beloofde land week Israel, met name de 10-stammen, ver af van God. 
God gaf hen een echtscheidingsbrief. 

Jeremia 3:8.

“8 Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, 
haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar 
trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.”


Maar de Joden kregen geen echtscheidingsbrief. Ze bleven dus in Israel wonen en bleven 
getrouwd met God. 


Na het jaar 70 werden ook zij over de wereld verspreid, maar kwamen in 1948 weer terug 
in het land.


We hebben het er net over gehad dat Israel een echtscheidingsbrief kreeg van God.

Heb je er wel eens over nagedacht dat het, volgens Gods regels, niet mogelijk is dat 
Jezus met een ander zou trouwen dan met degene die eerder een echtscheidingsbrief 
heeft gekregen?

Kijk maar eens in Lukas 16:18 
“18 Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die 
met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel.”

Als Jezus met een ander, bijvoorbeeld de gemeente, zou trouwen, pleegt Hij ‘overspel.’
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In 1 Kor 7:10 staat dat het wel mogelijk is voor de gescheidene om zich te verzoenen met 
die ander.  

Herinner je nog dat we het er over hadden dat bij Jezus’ wederkomst de Israëlieten 
en de heidenen niet worden opgenomen dus achterblijven?
Ze blijven op de aarde.
Nadat Jezus is teruggekomen zal het duizendjarig vrede Koninkrijk beginnen.
Het Koninkrijk zal vanuit Jeruzalem door Jezus geregeerd worden.

Heeft de bijbel nog iets speciaals te melden over dat ongelovige volk Israel dat 
er op aarde zal zijn nadat Jezus Koning is geworden in Jeruzalem?

Ik dacht het wel. 
Er zijn heel wat teksten die gaan over het bijeenbrengen van heel Israel, de Joden maar 
ook de tien stammen. Ze worden steeds samen genoemd.

SAMENBRENGEN van de 12 stammen Israel

Laten we een aantal van die teksten lezen.
Hosea 1:10-11
“10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet 
geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent 
niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God.
11 Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen 
voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël 
zijn.” 

Jesaja 43:5-7
“5 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.
7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”
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Jeremia 23:3-8
“3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen 
waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij 
zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.
4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer 
bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.
5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden
en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:
DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo 
waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte,
8 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid 
heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen 
waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.”

Dit is de tweede Exodus!
De eerste vanuit Egypte, de Tweede vanuit alle landen. 

Vers 3 spreekt over Mijn schapen bijeenbrengen. Doet je dat niet denken aan Johannes 
10:16?
“16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één 
Herder.”

Nog één tekst over het bijeenbrengen, maar nu uit het NT.:
Mattheus 24
“31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de 
hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Er zijn nog veel meer van dit soort teksten.
Ze gaan allemaal over het bijeenbrengen van Gods volk, de Israëlieten. Alle twaalf 
stammen. Ik wil nog één tekst lezen. Deze is zo mooi! 
Jesaja 49:6  
“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn
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om op te richten de stammen van Jakob
en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”

Ezechiël 37 is ook een goed hoofdstuk om te zien welke plannen God met de twee 
stammen Juda en met de tien stammen Israel/Efraïm heeft.
Moet je zelf maar eens lezen.
Het eerste gedeelte gaat over een dal vol dorre en dode beenderen. Daar lijkt leven in te 
komen, maar het heeft geen Geest. Ik denk dan aan het tegenwoordige Israel.
Het tweede gedeelte laat zien dat twee volken weer samengebracht zullen worden.
Hoe het verteld wordt geeft een mooi beeld van het duizendjarig rijk.

De Feesten
Misschien goed om, op dit punt, nog eens kort na te denken over de feesten die aan 
Israel gegeven zijn.

Velen kennen die feesten redelijk goed, we halen daar een hoop geestelijke betekenissen 
uit. Maar die feesten hebben ook een letterlijke betekenis.

Israel werd letterlijk gespaard door het bloed van het lam aan de deurposten van de 
huizen in Egypte. Pascha.
Israel trok letterlijk uit het land Egypte. Dat wordt herdacht met het feest van de 
Ongezuurde broden.
Israel kreeg letterlijk Gods wet op stenen tafels. Shavoeot/Wekenfeest.
Maar… 
De drie laatste feesten zijn voor hen nog niet letterlijk vervult.

Wanneer zal die bazuin klinken? 
Wanneer zal Yom Kippoer werkelijkheid worden? Grote verzoendag? 
En wanneer het Loofhuttenfeest? Sukkot.

Om die feesten letterlijk te vervullen moeten er Israëlieten in het land zijn.

Dat is ook Gods plan!

Daar hebben we net een aantal teksten over gelezen. God gaat de Joden en de 
Israëlieten, de tien stammen, bijeenbrengen in het land Israel. Dat zal gebeuren nadat 
Hij teruggekomen is. 
De Joden die we nu zien in Israel zijn een voorvervulling. Geest is er nog niet in hen. 
Ezechiël 37:1-14.
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Als we nadenken over het Bazuinenfeest zien we dat die bazuin ook voor ons belangrijk 
is. Bij de laatste bazuin zal Jezus komen en ons tot Zich nemen, dat doet Hij alleen voor 
hen die geloven in Hem.
Als Jezus komt maakt Hij een einde aan de Grote Verdrukking en aan de oorlog die er zal 
zijn in Israel.
Iedereen die dan nog leeft zal meemaken dat Jezus verschijnt en een einde maakt aan het 
regime van de Antichrist.

Alle dan nog levende Israëlieten zullen door Jezus verzameld worden in het land Israel.
Het is de tweede exodus. Het bazuin feest, Yom Teruah. Dit betekent "Dag van het 
(wakkermakende) Bazuingeschal”.
Daar, in het duizendjarig Koninkrijk van God, zullen zij zien Wie Hij is die zij doorstoken 
hebben. Opb 1:7
Dan komt Yom Kippoer. Het is een dag waarop joden hun zonden belijden en om 
vergeving vragen. En Jezus zal hen vergeven. Ook zal Hij hun zijn Geest geven. Ezechiël 
36:24-28; Joël 2:28.

Dan zal gebeuren wat ook in Openbaring 19 staat: Er zal een bruiloft zijn.


Johannes de Doper wist meer. Hij wist dat het niet zo zou blijven.

Hij zag dat er een bruid zou zijn.


Waar haalde hij dat vandaan?

Waarschijnlijk dacht hij aan Hosea 2


“13 Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,

haar de woestijn in leiden,

en naar haar hart spreken.

14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, 	 	 

en het Dal van Achor tot een deur van hoop.

Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,

als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE,

dat u Mij zult noemen: mijn Man,

en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!

16 Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen

en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.

17 Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag

met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht
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en de kruipende dieren op de aarde.

En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen,

en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.

18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen:

ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht,

in goedertierenheid en in barmhartigheid.

19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;

en u zult de HEERE kennen.”

	 (kennen of bekennen = gemeenschap hebben vgl Gen 4:1 enz)


Jezus, in Zijn geheel, Hoofd en Lichaam, zal Israel trouwen.

Duidelijker dan dat we het net gelezen in Hosea 2 kan niet.


Over alles wat we besproken hebben zijn meer bijbelgedeelten die bevestigen wat 
hiervoor summier is besproken.


Eén van die bijbelgedeelten is Jesaja 62.

Deze profetie is heel mooi en interessant.

Ook is die een beetje verwarrend, want hier wordt gezegd dat God Jeruzalem en het land 
Israel gaat trouwen.


Daar heb ik het een lange tijd moeilijk mee gehad. Niet dat ik het niet geloofde, maar het 
leek zo vreemd. Een stad trouwen.

Gek genoeg dacht ik niet direct aan het hemelse Jeruzalem.

Die stad wordt ook de bruid genoemd.

Lang heb ik gezocht en gebeden voor meer inzicht.


Ineens begreep ik dat ik veel te menselijk dacht. God denkt multidimensionaal.

Wat we geloven, maar niet begrijpen is, dat God drie-in-één is.
God de Vader,
God de Zoon,
God de Heilige Geest.

Toen zag ik dat dit bij Israel ook zo is.
Israel, het volk.
Israel, het land.
Israel met de hoofdstad Jeruzalem.

Elk onderdeel was er apart, maar het was ook één geheel.
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Toen zat ik nog steeds met een probleem.
Hoe past het Nieuwe Jeruzalem hier in?

Hoe kom ik bij dat eind?
Ineens dacht ik, misschien moet ik terug naar het begin.

Terug naar de tijd dat God Israel uitkoos om voor Hem een natie te zijn.
Een natie die, door Gods aanwezigheid, duidelijk op een hoger plan stond dan de rest van 
de volkeren. Een natuurlijk volk, maar wel onder Gods leiding wonende in het beloofde 
land.
En dan?

Natuurlijk ga je dan denken aan de gemeente, die ook bestaat uit ‘uitverkorenen’.
De gelovigen, die samen de gemeente zijn, staan weer op een hoger plan dan het volk 
Israel. Wij zijn weliswaar ook mensen van vlees en bloed, maar we zijn ook geestelijk.
Wij hebben de Geest van God, weliswaar niet in volheid, maar toch…
We wonen geestelijk ook in de hemelse gewesten, ons beloofde land.
En dan?

Zijn er nog hogere niveaus?
Voor Israel en voor ons?

Het eerstvolgende hogere niveau voor ons is de hemel. Veranderde lichamen, geestelijk. 
Voor altijd bij Jezus. Lichaam en Hoofd verenigd in geestelijke eenheid.
Kan het hoger?
Ik denk het niet, maar ik laat me graag verrassen :)

Wanneer komen wij op dit hogere niveau, die volgende stap?
Als de bazuin klinkt worden we bijeengebracht en zullen Jezus ontmoeten in de lucht zo 
zullen we verenigd zijn met Hem.

Als die bazuin klinkt zullen ook alle, dan nog levende, Joden en Israëlieten worden 
verzameld. Samengebracht in het land Israel.
Is dat een hoger niveau dan dat ze tot aan die bazuin hadden?
Ik denk het wel. Zij zullen Jezus letterlijk zien en hun ‘ongeloof’ zal veranderen in ‘weten’ 
dat Jezus de Messias is. Jezus zal Zich met hen verzoenen, Jom Kippoer, en hen de 
Heilige Geest geven. Die uitstorting van Gods Geest zal veel verder gaan dan dat wij die 
hebben ontvangen. En ik ben al zo blij met wat ik nu heb. :)
En Jezus zal hen trouwen!
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Israel zal dan op een hoger niveau staan dan wij op dit moment, maar minder hoog dan 
wij dan zullen zijn.
Weer een hogere stap dus.
Na de wederkomst zijn dus de gelovigen op een hoger niveau gekomen, maar ook de 
Israëlieten. Wij in de hemel, Israel in het duizendjarig Koninkrijk van God, op de aarde.Wij 
kunnen niet hoger, maar Israel is nog steeds op de aarde, wel dicht bij Jezus en vol van de 
Heilige Geest, maar op de aarde.
Wat zou de volgende stap voor hen zijn?

We zien dat God steeds weer Zijn volk, of het nu om Israel of om de gelovigen gaat, op 
een hoger plan brengt, op een hoger niveau.
Wat zou het hogere niveau zijn waar Israel naar toe gaat?

Ik denk dat dit “het Hemelse Jeruzalem” zal zijn.
De die-eenheid van Israel, Jeruzalem, volk en land gaat over in het nieuwe Jeruzalem.
De aards bruid zal op een hoger plan gebracht worden als zij verenigd wordt met de 
hemelse bruid, het hemelse Jeruzalem.

Zou de profetie van Jeremia 31:22b hier mee te maken hebben?
“Voorzeker, de HEERE heeft iets nieuws geschapen op de aarde:
een vrouw zal een man omvatten.”

De vrouw, het nieuwe Jeruzalem, zal een man, de Bruidegom-hoofd-en-lichaam, 
omvatten. Wij zullen het nieuwe Jeruzalem ingaan.

Nu toch verder met Jesaja 62.

1."Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,
en haar heil als een brandende fakkel.
2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien
en alle koningen uw luister;
u zult met een nieuwe naam genoemd worden,
die de mond van de HEERE bepalen zal.
3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE
en een koninklijke tulband in de hand van uw God." 
  
Wat een geweldige dingen heeft de Here voor met Jeruzalem. Het einde van Jeruzalems 
lijden is nabij, het zal niet lang meer duren voordat de Here Jeruzalem en zijn volk weer 
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zal verhogen en zij een sierlijke kroon in de hand van de HEERE zullen zijn. 
  
4. "Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene,
en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij,
maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar,
en uw land: getrouwde;
want de HEERE verlangt naar u,
en uw land zal getrouwd worden."  

We hebben al eerder gezien dat het land hoort bij Jeruzalem en het volk ook.
Jeremia 2 laat ook duidelijk zien dat als de Israëlieten zondigen verontreinigen zij Gods 
land.  
 
Jeremia 2:7  
Ik bracht u in een vruchtbaar land,
om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten.
Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u Mijn land
en hebt u Mijn eigendom tot een gruwel gemaakt." 
 
Het land waar de Israëlieten woonden was en is het land van God. Overigens is het goed 
daar eens aan te denken bij al onze kritiek op Israël. 

En uit Hosea 1:2 blijkt dat het gaat om het volk dat daar woont. 
De Israëlieten wonen op het land van de Here en als zij zich in schandelijke ontucht van 
de Here afwenden, zegt de Here: "het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Here 
af."
Als Jesaja dus spreekt over het land dat 'gehuwde' genoemd zal worden, dan heeft hij het 
over het land en zijn inwoners. En de hoofdstad van dat land is Jeruzalem. 

We gaan verder met Jesaja 62:5  
"Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw,
zo zullen uw kinderen trouwen met u;
zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid,
zo zal uw God Zich over u verblijden." 

Toen ik over deze tekst nadacht herinnerde ik mij, dat iemand deze woorden in een 
spreadsheet gezet had. Als je dat doet zie je ineens veel duidelijker wat er gezegd wordt.

Hier heb ik dat ook zo gedaan.
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We doen dit uit de St.vert. omdat die letterlijker vertaald is. 
 

Vier zinnen die eigenlijk twee gelijkenissen zijn.

Net zoals een JONGELING een JONKVROUW trouwt, 
precies zo zullen uw ZONEN U trouwen.
Dit is een gelijkenis. 

Uw ZONEN zullen U trouwen, zoals een JONGELING een JONKVROUW trouwt. 

UW ZONEN worden dus vergeleken met de JONGELING, en degene die met U wordt 
aangesproken wordt vergeleken met de JONKVROUW.

Laten we vers 4 nog eens lezen, om er achter te komen wie daar aangesproken wordt als 
U. 
"4 Tegen u (Sion - Jeruzalem) zal niet meer gezegd worden: verlatene,
en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij,
maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar,
en uw land: getrouwde;"

Het hele hoofdstuk gaat over Jeruzalem en het land wat daar bij hoort. 
Het begint er mee: "om wille van Jeruzalem zal Ik niet stil zijn..."  en het eindigt ermee: 
“en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.” HSV.
en in de NBG "en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad."

De met 'U' aangesprokene in vers 4 is dus Jeruzalem met het land wat daar bij hoort. 
De ZONEN van Jeruzalem zullen dus Jeruzalem trouwen.

Dan krijgen we het tweede gedeelte van vers 5. 
Precies zoals de BRUIDEGOM over de BRUID vrolijk is, 
zo zal ook UW GOD over U vrolijk zijn. 

UW GOD wordt dus vergeleken met de BRUIDEGOM en U met de BRUID.  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De GOD van het land met Jeruzalem als hoofdstad, is dus de BRUIDEGOM die trouwt 
met het land, uitgedrukt in Jeruzalem. 
 
Maar dan zijn we er nog niet. We wisten al uit andere bijbelgedeelten dat de HEERE 
trouwt met Jeruzalem. Maar vers vier bestaat uit 2x2 gedeelten.  
Beide keren eerst een gelijkenis, en dan om wie het gaat. 
 
We hebben net gezien, dat het tweede gedeelte duidelijk maakt dat de HEERE de 
BRUIDEGOM is en de BRUID JERUZALEM. 
 
Maar hoe zit dat dan met het eerste gedeelte? Daar wordt gezegd, dat de ZONEN van 
JERUZALEM de BRUIDEGOM zijn, en net zoals in het tweede gedeelte van vers 4: 
JERUZALEM de BRUID.

Wie zijn dan de ZONEN? 
 
Er staat dat zij ZONEN zijn van JERUZALEM.  

Kunnen die ZONEN zomaar gelijkgesteld worden aan GOD? 
 
Ik bedoel dit: We hebben hiervoor gezien, dat er een rijtje ontstaat:  
JONGELING/UW ZONEN/BRUIDEGOM/UW GOD.  
Als het zo is, en dat hebben we net al gezien, dat de BRUIDEGOM overeenkomt met UW 
GOD, en UW ZONEN met de JONGELING, dan kan het niet anders zijn, dan dat UW 
ZONEN horen bij UW GOD.

We weten uit het NT, dat de BRUIDEGOM de HERE JEZUS is. Hij is de Zoon van God. 
Maar wij -gelovigen- zijn ook zonen van God.  
Galaten 4:6  
"Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader!
7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook 
erfgenaam van God door Christus."  

Bovendien blijkt uit Efeze 5:30, dat wij leden zijn van zijn lichaam, één vlees met Jezus. Hij 
is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. Door Jezus zijn wij zoon van God. Daarom zijn wij ook 
erfgenamen. Zoals ik eerder zei, en ik durf het bijna niet te zeggen: Als wij het lichaam van 
Jezus zijn, zijn wij eigenlijk Jezus.
 
In de al eerder aangehaalde tekst van Jeremia 2 blijkt dat 'het land' door de Here Zijn 
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erfdeel genoemd wordt. Het land Israël, de stad Jeruzalem heeft te maken met de aan ons 
mede beloofde erfenis.

Die ZONEN zijn GODS ZONEN: Christus en zijn gemeente. 
Het Hoofd en zijn lichaam is de BRUIDEGOM. 
Wij zijn samen met ons Hoofd: Jezus, de BRUIDEGOM. 

Maar er staat in Jesaja 62:5 dat het gaat om de ZONEN van Jeruzalem!? 
Laten we, om daar een antwoord op te krijgen Galaten 4:26 nog eens lezen: "Maar het 
Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen"

Wij -gelovigen in Christus- zijn dus ZONEN van Jeruzalem!  
 
Eerder had ik het er over dat wij, gelovigen in Jezus Christus, als Jezus weerkomt een 
zoveel hogere status zullen hebben dan we nu hebben hier op de aarde. Weliswaar zijn 
we op de aarde maar ook zijn we geestelijk zelfs in de hemelse gewesten.

De bruid, het volk Israel, dat na de wederkomst in het land Israel zal wonen zal ook 
verhoogd worden en in/op de nieuwe hemel en aarde zijn in verheerlijkte vorm: Het 
hemelse Jeruzalem.

Als je eenmaal ziet hoe God met Israel een eigen weg gaat, tot in het hemelse Jeruzalem, 
dan kom je het overal tegen in de bijbel.
Vanochtend las ik nog

Jer 31:31-34. Ook weer zo’n prachtige profetie over Israel. 
Uit Hebr 8:8 ev leren we dat dit is voorvervuld in ons, maar niet zo volledig als zal 
gebeuren in Koninkrijk van God.

Wat een heel ander perspectief! 
Het is natuurlijk geweldig om de bruid te zijn, maar is het niet geweldiger om samen met 
Jezus de Bruidegom te zijn?
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